
Slotgebed  
God, Vlam van Liefde, 
altijd weer worden mensen begeesterd  
door uw Geest. 
Blijf bij ons, nu wij weer van hier gaan, 
zodat wij als vurige mensen 
durven getuigen van uw liefde voor ons, 
Gij die tot ons zegt:  
Ga en ontvang mijn zegen. Amen.  
 
Slotlied  

 
Mededelingen  
 
Zending en zegen 
 
Lied Psallite Deo nostro -J.S.Bach (1685-1750) 
Psalite Deo nostro in laetitia 
excultate nomine eius in saecula 
cantate Domino, alleluia. 
 =  Zing met vreugde een lofzang voor onze God. 

Loof zijn naam voor eeuwig.  
Zing voor de Heer, halleluja. 
 
 

Inleiding  
 
Intredelied 
A Clare Benediction - John Rutter (°1945-) 
De tekst van Rutter, die begint met "Moge de Heer u 
Zijn genade tonen", is een gebed om bescherming en 
leiding, tijdens het slapen of wakker zijn, in het leven 
en daarna. 
 
Moge de Heer zijn genade aan u tonen; 
moge het licht van zijn Aanwezigheid je gids zijn:  
Moge Hij je beschermen en verdedigen;  
moge zijn Geest altijd bij je zijn.  
Mogen zijn engelen over u waken  
wanneer je slaapt;  
mag Hij je vervullen met zijn genade  
als je ontwaakt:  
Moge je van Hem houden  
en Hem al je dagen dienen  
Dan kan je in de hemel  
zijn aangezicht aanschouwen.  
 
Moge de liefderijke goedheid van de Heer  
je omringen;  
je veilig bewaren onderweg als je reist:  
Moge Hij je leiden en je inspireren  
terwijl Hij je het geschenk v 
an elke nieuwe dag verleent.  
 
Moge Hij al je geliefden zegenen en koesteren; 
elke vriend, elke vreemdeling aan je deur:  
In de naam van zijn Zoon, onze Redder Christus  
Moge God je nu en in alle eeuwigheid zegenen. 
 
Verwelkoming  
 
Gebed om nabijheid 
Vertrouwen 
en toch bidden dat de band  
tussen ons en God sterk blijft: 
 
Kom, Geest van God, ontsteek in ons jouw vuur 
vervul ons met jouw kracht. 
 
Kom, Geest van enthousiasme, 
breng ons weer dichter bij elkaar 
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Kom, Goede Geest, Trooster en Helper, 
zodat wij – met verdriet én vreugde –  
verder kunnen. 
 
Kom en wees vrede in onze strijd  
en onrust,  
doe ons weer leven  
als gezegende mensen. 
 
Kom en maak ons zacht, 
verdrijf de kilheid en maak ons tot warme,  
liefhebbende mensen. 
 
Kom, Geest van God,  
met uw gaven zevenvoud  
om ons te helpen op onze levensweg. 
Dat uw Liefde ons maakt wie wij echt zijn:  
mensen, geschapen naar uw beeld. Amen. 
 
Eer aan God 
Gloria - A. Vivaldi (1678-1741) 
 
Openingsgebed  
God, onze Vader en Moeder, 
als Jij ons vandaag weer jouw Geest schenkt,  
kunnen wij alleen maar dankbaar zijn  
voor zoveel liefdevolle nabijheid. 
Kom dicht bij ons in deze viering  
en begeester deze geloofsgemeenschap 
om te getuigen van de waarheid,  
de gerechtigheid  
en de vrede die onze opdracht zijn geworden, 
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen. 
 
Lezing  
naar Handelingen 2,1-11 - Christine Guiette 
OPGESLOTEN 
a-n-g-s-t 
En dan dwars door deuren en muren 
-niet te stuiten- 
ondanks de opgelopen wonden 
LEVEN 
ondanks geweld en dood 
VREDE 
  
B E V R I J D 
van angst 
UIT  B R E K E N ! 
en over grenzen van taal en afkomst 
-niet te stuiten- 
elkaar toespreken en verstaan 
SAMEN-LEVEN 
Vrij 
 
Moment met de kinderen 
 
 

Gebed om vrede 
 
Uitnodiging voor de communie 

Communie   
Ondertussen zingt het koor  
Vater unser - Heinrich Schütz (1585-1672) 
    = Onze Vader 
Om mee te nemen op onze weg   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“God is in de bomen”, zegt kleine Saskia,  
die nog maar net 9 is. 
“Ha”, zeg ik, “zit God in de bomen?” 
“God ‘zit’ niet in de bomen”,  
doet ze verstoord, 
“God ís in de bomen.” 
Ik voel haar handje in mijn knuist,  
we zijn op tocht door het bos. 
“En waarom zit God in de bomen?” 
“Ha, de bomen bewegen, zie je dat niet? 
En God die beweegt toch ook?” 
Boven onze hoofden zoeven  
de beuken van de dreef. 
Het is plezant als het waait, 
door zo'n dreef te wandelen  
met een kind aan je hand. 
“En waarom beweegt God?” 
“God moet toch overal zijn? 
Ja, om te helpen, hé! Ja?” 
Stilte. 
“En is God alleen in de bomen?” 
“Nee, ook in de wolken.” 
“En in de beek ook?” 
“Ha ja, het water beweegt toch!” 
“En in de mensen?” 
“Dat hangt er van af: als ze bewegen.” 



Steeds opnieuw keren wij terug  
naar het woord en het voorbeeld van Jezus. 
Wij gedenken met welke geestdrift  
Hij is rondgegaan. 
Zovele mensen werden geraakt  
door zijn vurigheid, 
door zijn tederheid, door zijn vergevingsgezind-
heid. 
 
Hij werkte bevrijdend voor allen  
die Hem mochten ontmoeten. 
En toen Hij op het kruis  
zijn laatste adem gaf, 
is ook zijn liefde  
naar de wereld uitgegaan, 
een lopend vuur dat mensen  
in beweging brengt. 
 
Daarom gedenken wij zijn laatste maaltijd (…). 
 
Geest van hierboven , leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht   
 
Ja, God, uw Geest van liefde is machtiger  
dan alle zonde en kwaad. 
Gij hebt Jezus niet doen ondergaan in dood en 
verlatenheid. 
Wij vragen U: laat ook ons niet ondergaan  
in de onzekerheid van de dagen,  
in vertwijfeling of wanhoop. 
 
Hou ons open en ontvankelijk. 
Dat wij niet oordelen of veroordelen, 
maar overal het goede doen groeien. 
 
In dit gebed weten wij ons verbonden  
met ons Paus en Bisschop, 
met Maria, de moeder van Jezus,  
en met de vele mensen  
die ons zijn voorgegaan, 
met alle christelijke getuigen en heiligen, 
en onze dierbare familieleden  
en vrienden die reeds gestorven zijn (…) 
 
Zo verwachten wij een nieuwe toekomst. 
Wij zijn uw kinderen. 
Wij leven tussen hoop en vrees, 
maar weten ons gesterkt door uw genade, 
door Jezus, onze Heer. 
 
Geest van hierboven , leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht   

 
Daarom bidden we met zijn woorden:  
 
Onze Vader   

Lied  

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt 
de grote Trooster in de tijd, 
de bron waaruit het leven springt, 
het liefdesvuur dat ons doordringt. 
 
Doe ons de Vader en de Zoon 
aanschouwen in de hoge troon, 
o Geest van beiden uitgegaan, 
wij bidden U gelovig aan. 
 
Evangelie  Johannes 20,19-23 
 
Lied  
Rejoice in the Lord alway  
John Redford (1500-1547) 
Verheug je in de Heer … 
 
Homilie  
 
Voorbeden  
En laat ons dan samen bidden  
voor wat ons bekommert: 
 
We bidden voor mensen  
die omwille van hun beroep 
steeds klaar staan om anderen te helpen: 
dat ze de Geest van  
Goedheid en Geduld ervaren: 

We bidden voor mensen  
die geen uitzicht hebben op de dag van morgen: 
zieken, gevangenen, vluchtelingen en zwervers: 
dat de Geest van Vriendelijkheid en Zachtheid 
zon en hoop brengt in hun bestaan. 
Zend uw Geest … 
 



We bidden voor alle papa’s: 
dat zij evenwicht vinden tussen inzit en inkeer, 
tussen werken en rust. 
En voor ons allen bidden we 
dat de Geest van Vrede en Vreugde 
de angst uit ons hart wegneemt  
Zend uw Geest … 

We bidden voor mensen van  
wie we moesten afscheid nemen 
Dat de Geest van Liefde en Trouw  
hen verder laat leven (…). 
Laat ons hen blijvend ‘warm’ herinneren. 
Zend uw Geest … 

Geloofsbelijdenis 
Wij geloven in God, die onze Vader is, 
die het wonder van onze schepping  
heeft gemaakt. 

Hij houdt Zijn hand boven ons hoofd 
en laat ons nooit in de steek. 
Hij roept ons, om vuur te zijn  
in deze wereld, 
om boven onszelf uit te stijgen: 
mensen naar Zijn beeld en gelijkenis. 

Wij geloven in zijn zoon, Jezus van Nazareth 
die in opstand kwam tegen elke vorm 
van opgesloten-worden in dogma’s  
of vooroordelen 

Door haat en onverdraagzaamheid 
werd Hij om het leven gebracht. 
Toch geloven wij dat Hij verrezen is, 
dat Jezus nog steeds verder leeft  
en Zijn vuur niet te doven is. 

Wij geloven dat Jezus’ Geest brandt in ons hart 
en zo zichtbaar is in mensen om ons heen. 

Zijn Geest ontvlamt in onze wereld, 
als bezielend en inspirerend licht  
in elke mens, 
Zo voelen wij dat Zijn enthousiasme 
ons richting geeft 
en ons roept om mensen te zijn,  
zo aanstekelijk als God zelf. 

Wij geloven dat we Gods weg samen  
verder zullen wagen, 
hier in deze geloofsgemeenschap, 
week na week, verbonden met  
alle christenen over heel de wereld, 
één vuurzee van Goddelijke liefde, 
die Gods woorden willen waarmaken 
vandaag, morgen, elke dag weer. 

Offerande  
Veni sancte spiritus - W.A.Mozart (1756-1791) 

= Kom, Heilige Geest 
tvv VZW Pastorale Animatie  

Gebed over de gaven 
Goede God, 
als teken van onze dankbaarheid 
bieden wij U deze gaven aan: 
brood: omdat Gij zelf brood  
voor de mensen wilt zijn; 
wijn: omdat Gij zelf vreugdedrank wilt zijn. 
Mogen zo uw gaven in ons werkelijkheid worden. 
Dit vragen wij U, door Christus,  
uw Zoon en onze Heer. Amen. 

Dankend om brood en wijn van leven 
De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren. 
Verheft uw hart.  
Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.  
Hij is onze dankbaarheid waardig. 

Wij danken U, Heilige Geest, 
om hoe Gij werkt in deze boeiende wereld. 

Wij danken U  
om uw vuur van liefde 
dat ons menselijk bestaan doordringt 
en warmte geeft. 

Wij danken U  
om de zachtheid 
waarin mensen elkaar vinden 
en beminnen. 

Wij danken U  
om uw trouw 
die moed schept  
en bereidheid tot het goede. 

Wij danken U  
om uw vreugde 
die Gij in mensen schept. 

Geest van hierboven , leer ons geloven,  
hopen, liefhebben door uw kracht   


